
KABBIENIEUWS
11/01 2025

@grimmertinge.be

Op zaterdag elf januari  

werd er  in de vroege

ochtend  al kabaal  

waargenomen door een

van de buurtbewoners

van de Koude Keuken.

Toen een van onze

reporters  ter plaatse  

kwam zag ze een hoop

kinderen lopen, spelen en

tieren.  Later bleek het

over de kabouters van de

meisjesscouts

Grimmertinge te gaan. Een

van hun leiding was zo

vriendelijk ons in te lichten

over het feit dat ze een

ochtenvergadering

hielden.

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

Ochtendvergadering

“ze zagen er dolgelukkig

uit, ik had al zin om mee te

spelen!”

 Dit houdt in dat de

kabouters in de plaats van  

op het gebruikelijke uur

(van 14u tot 17u)  al om

10u ‘s ochtends in de

scouts zijn. 

Gelukkig hadden de

kabouters allemaal al een

flink aantal boterhammen

met choco naar binnen

gespeeld. Zo konden ze

na het groeten meteen

beginnen spelen. 

De kabouters en de

leiding gingen met een

grote glimlach huiswaarts.   

Volgende week meer van

dat! 

Om 12u stonden alle

ouders al te wachten,

maar de kabouters waren

nog druk aan het spelen.

Toen ze dan eens aan hun

maag voelden, merkten

ze dat alle bookes met

choco uitgewerkt waren.

Grommen dat die magen

deden! 



KABBIENIEUWS
18/01 2025

@grimmertinge.be

Hopelijk hebben de

benieuwde ouders wat

meer geluk dan onze

reporter en mogen zij wel

alle verhalen in het

grootste detail  

ontdekken. 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

fakkelvergadering
“Een tocht door het

donker, dididididie

We zijn toch niet bang,

dididididie

We hebben een zaklamp

bij, dididididie

En dat maakt ons blij,

dididididie”

Om  18u   spraken de

kabouters van scouts

Grimmertinge  af in de

Koude Keuken.  De leiding

beloofde  de bezorgde

ouders dat hun lieve

meisjes om 20u weer

heelhuids aan de lokalen  

zouden aankomen.

Gelukkig heeft de leiding

geen beloftes moeten

breken. 

De stoere kabouters

wandelden een heuse tocht

door het donker,  maar bang

waren ze niet.  Ze hadden

elkaar en het schaarse licht

van de fakkel om zich de

weg te wijzen.  ‘Dat is

eigenlijk alles wat een echte

scout nodig heeft’ , stelde

de leiding. 

‘

Wat ze allemaal

meegemaakt hebben,

wilden de kabouters niet

direct kwijt aan onze

reporter ter plaatse. Dat was

hun klein groot geheimpje

zeiden ze. 

Dat het een geslaagde

vergadering was, was wel

duidelijk voor onze

reporter. Volgende week

staat ze  samen met de

leiding weer paraat om

verslag te brengen van de

avonturen uit de Koude

Keuken. 



KABBIENIEUWS
25/01 2025

@grimmertinge.be@grimmertinge.be @grimmertinge.be

twee -tot -vijfje
Gisteren hadden de

kabouters bezoek van een

paar Jinners. Zij worden

opgeleid tot leiding, dus de

echte leiding is ook aanwezig!

De Jinners hadden een super

cool spel voorzien voor de

kabouters aan de lokalen van

14u-17u en ze vonden het

geweldig! 

We vroegen aan de

kabouters hoe het ging,

maar over het spel zelf

wilden ze niet veel kwijt. Ze

zeiden wel dat de jinners

het super goed deden en

dat het eens leuk was om

andere leiding te hebben.

“Sorry leiding, maar we

hebben jullie niet gemist.”

Zei een kabouter.

‘Sorry leiding, maar we

hebben jullie niet gemist’



KABBIENIEUWS
01/02 2025

@grimmertinge.be

De kabouters van scouts

Grimmertinge werden

vorige week van 14u -17u

aan de lokalen uitgedaagd

om hun talenten boven te

halen! Samen met hun

groep werkten ze samen

om steeds de juiste

kabouter naar voren te

sturen om de opdracht uit

te voeren. Maar let op, het

is niet zo makkelijk als het

lijkt, er waren raadsels in

het spel

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

afgevaardigdenspel 
Of het goed is gekomen

en of ze de juiste

kabouters hebben

afgevaardigd, hou ik voor

mezelf. Wat ik jullie wel kan

vertellen is dat de

vergadering lachen, gieren,

brullen was!



KABBIENIEUWS
08/02 2025

@grimmertinge.be

De kabouters van scouts

Grimmertinge waren

vorige week te vinden op

de schaatsbaan bij

Boudewijn Seapark, Alfons

de Baeckestraat 12,

8200 Brugge. Ze hadden

ook 11 euro op zak om

binnen te kunnen. 

Het ijs bleek niet voor

iedereen even vriendelijk:

hier en daar werd de grond

stevig geknuffeld. Met

rode neuzen en blije

gezichten wachtten ze

hun ouders op om 17u, op

dezelfde plaats als waar

hun ouders hen hadden

afgezet. We hoorden een

kabouter trots de

vergadering samenvatten

en zei tegen haar ouders:

“Dit was écht cool,

behalve dan mijn poep, die

is ijskoud!” 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

schaatsen 

Hierna waagden zich op

het ijs. Voor sommigen

voelde het in het begin

meer als “lopen op

bananen,” maar al snel

veranderden ze in heuse

schaatskampioenen, ... of

iets dat daar toch op leek. 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c350fe5e081289:0x2c54a98a707fc3ee?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c350fe5e081289:0x2c54a98a707fc3ee?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47c350fe5e081289:0x2c54a98a707fc3ee?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


KABBIENIEUWS
15/02 2025

@grimmertinge.be

De kabouters van scouts

Grimmertinge beleefden

een spannende

Valentijnsvergadering in

de Koude Keuken van

14u-17u. De leiding had

een mysterieuze activiteit

voorbereid.

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

valentijnsvergadering
In de namiddag gebeurde

er iets onverwachts, maar

wat precies, blijft een

goed bewaard geheim.

“We wisten niet goed wat

we zagen aankomen, we

dachten eerst een bende

everzwijnen ofzo, toen we

voor het eerst

oogcontact maakten met

de verrassing van de

leiding,” zeiden de

kabouters lachend. Eén

ding is zeker: deze

vergadering zullen ze niet

snel vergeten

“love is in the air “

Kabbienieuws



KABBIENIEUWS
22/02 2025

@grimmertinge.be

De kabouters van Scouts

Grimmertinge begonnen

hun vergadering

afgelopen weekend om

14u niet zomaar – maar

met een knaller van een

ochtendgymnastiek! Op

de bekende tonen van de

ochtendgymnastiek-song

van Samson en Gert

sprongen, zwaaiden en

huppelden ze de middag

in. Ook hoorde ik: “BIEP,

BIEP, BIEP, … “ , na al dat

gepiep zag ik langzaam die

spierballen tevoorschijn

komen. 

Om 17u kwamen de

ouders hun geliefde

kabouter ophalen, die

helemaal waren uitgeput

door deze leuke training.

En wat waren ze moe zeg,

amai!

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

sportvergadering
Maar dat was niet het enige

dat ik zag:

uithoudingsvermogen,

kracht en samenwerking

werden ook getest! 

Wat maakt ons sterk?

TEAAAAAAM WERK!!!”



KABBIENIEUWS
28/02- 
01/03 2025

@grimmertinge.be

Vorig weekend trokken de

kabouters van Scouts

Grimmertinge eropuit voor

een geweldig weekend vol

plezier, avontuur en... een

beetje chaos! Al vanaf het

moment dat ze

vrijdagavond aankwamen,

was het feest.

Slaapzakken werden

uitgepakt (of toch

geprobeerd), en na een

gezellige start was het al

snel tijd voor een

spannende activiteit. “Mijn

zaklamp werkt écht goed!”

hoorden we een kabouter

trots zeggen

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

weekend
Wat er de rest van het

weekend gebeurde, blijft

een beetje geheim... maar

we kunnen alvast

verklappen dat het een mix

was van avontuurlijke

bosspelen, lekker smullen,

en heel veel samen lachen.

Eén ding is zeker: deze

kabouters zullen nog lang

napraten over dit

fantastische weekend!



KABBIENIEUWS
08/03 2025

@grimmertinge.be

Tjonge, jonge, jonge, de

kabouters kwamen om

17u aan, aan de lokalen

met een grote glimlach op

hun gezicht; “we zijn

uitverkocht!” 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

financiële actie

Vandaag was een ZEER

belangrijke dag voor hen,

ze moesten geld

inzamelen voor hun mega

super deluxe geweldige

scoutskamp! Hoe meer

geld, hoe leukere

activiteiten natuurlijk ;). 

Ze gingen vandaag vanaf

10u ‘s ochtends al op pad

om bloemetjes te gaan

verkopen, ze vonden dit een

goed idee aangezien de

lente eraan komt en

bloemetjes dan altijd

welkom zijn! En wat hebben

ze plezier gehad, zoveel

verkocht en zoveel

gewandeld, “we zullen

vanavond goed slapen”

vertelde een kabouter ons. 



KABBIENIEUWS
15/03 2025

@grimmertinge.be

Vandaag was het een

speciale dag voor de

kabouters want vandaag

was het niet alleen met

hun eigen tak te doen, nee,

het was een groepsspel!

Zowel de kapoenen,

kabouters, jonggidsen en

gidsen speelden samen

een geweldig spel van

14u-17u aan de lokalen. 

Het was dus overduidelijk

een geslaagde

vergadering. Maar toen

we wilden vragen hoe het

nu eigenlijk voor de

kabouters was, hoorden

we alleen maar gehijg in

die microfoon. Zo uitgeput

waren ze van al dat plezier

maken! Hopelijk krijgen we

binnenkort toch een paar

leuke verhalen van op het

groepsspel. 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

groepsspel
Ze waren met heel veel,

wat voor dubbel zoveel

plezier zorgt! Oude

vriendinnen terugzien,

nieuwe vriendinnen

maken, nieuwe dingen

leren, … Het leek

fantastisch! Toen mijn

mede-reporter en ik dit

zagen wilden we zelf graag

terug kind worden, amai! 



KABBIENIEUWS
22/03 2025

@grimmertinge.be

Tot haar grote spijt stuitte

onze reporter deze

zaterdag op een leeg

grasveld in de Koude

Keuken. 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

geen vergdadering 

De kabouters van scouts

Grimmertinge hadden

geen vergadering deze

week.  Na even informeren

liet de groepsleiding

weten dat de leiding zelf

op weekend was. Ze

wilden zelf ook nog even

kind zijn en samen

spelletjes spelen.  

Maar niet gevreesd,

volgende week zijn we er

weer,  dubbel zo

enthousiast! 



KABBIENIEUWS
29/03 2025

@grimmertinge.be

Oh, Oh, kijk uit mevrouw de

reporter, aan de kant!

Fieuw, net opzij kunnen

springen. Ik werd hier net

bijna aangereden door een

kabouter op een fiets! 

De leiding beloofde aan de

ouders om ervoor te

zorgen dat hun kabouters

heelhuids om 17u konden

worden opgehaald aan de

lokalen! 

@grimmertinge.be @grimmertinge.be

wieltjesvergadering

Vandaag is het

wieltjesdag, één van mijn

favoriete vergaderingen

van toen ik zelf nog in de

scouts zat! Om 14u

werden de kabouters aan

de lokalen afgezet. Het

was de bedoeling dat ze

iets mee namen waardoor

ze konden rollen in plaats

van stappen. Dit kon een

fiets zijn, skeelers, heelys,

noem maar op! 

De kabouters lijken het

enorm naar hun zin te

hebben, ook de leiding vindt

het leuk om te kijken hoe

elegant ze zich kunnen

bewegen met die wieltjes! Bij

de andere kabouters die

liever toch met de voeten op

de grond bleven, hielp de

leiding dan ook graag om hun

toch eens te laten proeven

van dat wieltjes leven en

wat vonden ze het fijn!


